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Zondagavondzang – 29 september 2024 
 
Voor de dienst orgelspel  
 
18:00 uur Koorzang: ‘Als de hemel vol gezang is’ 
(Muziek: Edwin George Monk - tekst: Wytze de Vries (naar Francis Pott) - "Angelvoices ever singing") 

 
Koor 

 1. Als de hemel vol gezang is, U de glorie zingt, 
     snarenspel nooit onderbroken rond Uw troon weerklinkt. 
     wordt U alle eer gegeven, omdat leven U ontspringt. 
Koor 
 2. Gaf gij ook niet zelf de adem die U loven moet? 
     Laat het lied op aarde klinken als de hemel doet: 
     een gebed dat U wil danken, wil verklanken:  
     God is goed! 
Koor 
 3. Hier beneden klinkt ons loflied, maak het tot Uw troon! 
     Adem in ons lied het weten dat Gij bij ons woont, 
     Opdat hart en ziel veelvuldig, U God huldigt, eer betoont. 
Koor en samenzang 
 4. Want U komt alleen de eer toe, alle heerlijkheid! 
     aan U, Schepper, God en Vader, blijft ons lied gewijd: 
     om de Zoon, U alle glorie, door de Geest, in eeuwigheid! 
 

Welkom en Mededelingen door de OvD 
 
Samenzang (staande): Lied 103c  
‘Loof de koning, heel mijn wezen’- couplet 1 en 5 
 
Stil gebed – Votum – Groet 
 
Verbindende tekst 
 
Samenzang: ‘De liefde is door God aan ons gegeven’ 
(tekst: ds. Reinier Kleijer – melodie Psalm 133) 
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1. De liefde is door God aan ons gegeven 
als bron, als kracht, als hartslag voor ons leven,  
als zin en zon van ons bestaan.  
Met liefde kunnen wij het leven aan,  
liefde voor God en liefde voor elkaar.  
Zo maken wij Zijn dromen waar. 
 

2. Waar liefde is, verleent God ons Zijn zegen,  
daar gaat Hij mee met ons op onze wegen 
en daar bewijst Hij ons Zijn trouw.  
Met liefde wordt door mensen meegebouwd  
aan ’t Rijk dat ons door Jesus is voorzegd,  
waar Hij het fundament van legt. 
 

3. Tot liefde zijn wij allen opgeroepen  
om zo te midden van het kwaad het goede  
te doen als blijk van ons geloof.  
Liefde is als een vuur dat nimmer dooft  
en dat aanstekelijk – verwarmend werkt.  
Zij is de krachtbron die ons sterkt.  
 

Koorzang: ‘Ere zij aan God, de Vader 
(tekst: Horatius Bonar – vertaling Willem Barnard – melodie: Henry Smart) 
 

Koor 
1. Ere zij aan God, de Vader,  
 ere zij aan God, de Zoon,   
 eer de Heil’ge Geest, de Trooster,  
 de Drie-eenge in zijn troon. 

     Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon! 
Koor 

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde  
 ons van alle smet bevrijdt,  
 eer zij Hem die ons gekroond heeft,   
 koningen in heerlijkheid. 
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 Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. 
Koor 

3. Ere zij de Heer der eng’len,  
 ere zij de Heer der kerk, 

 ere aan de Heer der volken;  
 aard’ en hemel looft uw werk! 
 Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk! 
Koor en Samenzang 

4. Halleluja, lof, aanbidding  
brengen eng’len U ter eer, 

 heerlijkheid en kracht en machten  
 legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!  
 

Gebed  
 
Verbindende tekst  
   

Samenzang: ELB Lied 245 ‘Glorie aan God’ 
(tekst en melodie: M. Williams – vertaling: J. Visser ) 
 

Glorie aan God, 
glorie aan God. 
Glorie aan God, 
glorie aan God. 
 
 Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer, 
 Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
 Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht, 
 wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
 Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon, 
 overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
 Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. 
 Hij is de hoogste Heer. 
 
 Glorie aan God, 
 glorie aan God. 
 Glorie aan God, 
 glorie aan God.  
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Koorzang: ‘Be strong in the Lord’ 
 
Vertaling 
Wees standvastig in de Heer en houd goede moed. 
Je pleitbezorger is Hij die altijd dezelfde is. 
Met vleugels de berg op, als een opstijgende adelaar. 
De overwinning is zeker als je Zijn naam aanroept. 
Refrein: 
Wees standvastig, wees standvastig, wees standvastig in de Heer  
en houd goede moed want Hij is je gids. 
Wees standvastig, wees standvastig, wees standvastig in de Heer 
en juich, want de overwinning komt jou toe. 
 
Dus neem de wapenrusting op die de Heer je aanreikt 
en geef je over aan Zijn niet aflatende zorg. 
Vertrouw Hem, want Hij zal met je zijn in de strijd, 
je pad verlichten om elk struikelblok te vermijden. Refrein: 
 

Samenzang: ‘Dit huis een herberg onderweg’ 
(tekst: A.F. Troost - melodie: Genève 1562 - Psalm 84) 
 

1. Dit huis, een herberg onderweg 
 voor wie verdwaald in heg en steg 
 geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
 een toevluchtsoord in de woestijn 
 voor wie met olie en met wijn 
 pijnlijke wonden liet verbinden, 
 dit huis, waarin men smarten deelt, 
 weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 

2. Dit huis, met liefde opgebouwd,  
 dit gastenhuis voor jong en oud, 
 ligt langs de weg als een oase;  
 hier kan men putten: nieuwe kracht, 
 hier is beschutting voor de nacht,  
 hier is het elke zondag Pasen! 
 Gezegend al wie binnengaat  
 en hier zijn lasten liggen laat. 
 

Samenzang: ‘Levensweg’ 
(tekst: Erik Iedema – melodie: HNL Lied 542) 
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1. Wij zetten stapjes op de weg  
 die Jezus is gegaan.  
 Wij horen dat God steeds weer zegt:  
 ‘Ik ben er, is mijn naam’.  
 
2. Woestijn en berg en tempelplein  
 en in het zachte gras:  
 waar mensen zijn, zal God ook zijn,  
 zelfs in de diepste nacht.  
 
3. In duizend huizen klinkt vandaag  
 een lied en een verhaal.  
 Hier straalt het licht, er brandt een kaars:  
 God ziet ons allemaal. 

 

Samenzang: HNL Lied 240 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
(tekst: Sytze de Vries – melodie: Willem Vogel) 
 

1. De vreugde voert ons naar dit huis, 
 waar ’t woord aan ons geschiedt. 
 God roept Zijn naam over ons uit  
 en wekt in ons het lied. 
 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang, 
 de stormen heeft doorstaan, 
 waar nog de wolk gebeden hangt, 
 van wie zijn voorgegaan. 
 

3. Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
 de hemel open gaat, 
 waar Gij ons met Uw eng’len troost, 
 waar Gij U vinden laat. 
 

Verbindende tekst  

 
Koorzang: ‘Majesty’ 
 Alleluja, alleluja 
 The Majesty and glory of Your Name. 
 Alleluja, alleluja 
 The Majesty and glory of Your Name. 
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 Vertaling: 
 Halleluja, halleluja, de majesteit en glorie van Uw naam. 

 
Koorzang: ‘Een toekomst vol van hoop’ 
 

1. In de nacht van strijd en zorgen 
 kijken wij naar U omhoog. 
 Biddend om een nieuwe morgen, 
 om een toekomst vol van hoop 
 

2. Ook al zijn er duizend vragen, 
 al begrijpen wij U niet. 
 U blijft ons met liefde dragen, 
 U die alles overziet. 
 
 U geeft een toekomst vol van hoop  
 Dat heeft U aan ons beloofd. 
 Niemand anders, U alleen,  
 leidt ons door dit leven heen. 
 

3. U heeft ons geluk voor ogen. 
 Jezus heeft het ons gebracht. 
 Mens, als wij, voor ons gebroken 
 in de allerzwartste nacht. 
 
 U heeft een toekomst vol van hoop  
 dat heeft u aan ons beloofd 
 Niemand anders, U alleen,  
 leidt ons door dit leven heen. 
 

3. U bent God, de Allerhoogste. 
 God van onbegrensde macht. 
 Wij geloven en wij hopen 
 op het einde van de nacht. 
 
 U geeft een toekomst vol van hoop  
 dat heeft U aan ons beloofd 
 Niemand anders, U alleen,  
 leidt ons door dit leven heen. 
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Samenzang: HNL 721 ‘Houd ons bijeen, God, rond uw woord’ 
(tekst: Maarten Luther – vertaling: Sytse de Vries – melodie: Wittenberg 1543) 
 

1. Houd ons bijeen, God, rond uw woord, 
 houd tegen wie uw heil vermoordt, 
 nu Christus niet meer wordt geëerd 
 en men bestrijdt dat Hij regeert. 
 

2. Kom, Christus, toon uw ware kracht 
 en breng uw liefde aan de macht! 
 Behoed uw kerk in haar verdriet, 
 dat zij U zegent in haar lied! 
 

3. Blaas, Trooster, ons uw adem in, 
 maak ons op aarde eensgezind. 
 En gaan wij door de laatste poort, 
 leid ons dan met uw levenswoord. 

 
Samenzang: ‘Eeuwig en machtig Heer’ 
(melodie: ‘Land of Hope and Glory) 
 

1. Eeuwig en machtig Heer,  
 groot van gena, o Heer,  
 Uw Naam zij d'eer.  
 U bent zo groot voor ons,  
 U gaf Uw Zoon voor ons.  
 Maak ons dan klein, o Heer,  
 Uw Naam ter eer.  
 
 Vergeef ons onze schuld. 
 Dat U ons leven vult, 
 ons leiden zult, 
 is ons gebed tot U. 
 O God, verhoor ook nu, 
 neem ons aan Uwe hand, 
 naar 't Beloofde Land. 

 
Samenzang: ‘Wij leven van verwondering’ 
(melodie: HNL Lied 302 ‘God in den hoog’alleen zij eer’) 
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 Wij leven van verwondering 
 en uit een diep vernoeden  
 Dat in en om ons leven heen  
 een hand ons wil behoeden. 
 Dat er een hart is dat ons draagt, 
 dat er een stem is die ons vraagt, 
 dat God ons leidt ten goede. 
 

Koorzang: ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’ 
 

1. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
 Als Jezus weer zal komen op de wolken, 
 Als al wat leeft, de natiën, de volken, 
 Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 

2. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
 Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
 Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 
 Zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 

3. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
 Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
 Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
 Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 

4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
 Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
 En in het nieuw Jeruzalem doet wonen 
 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 
 

Verbindende tekst 
 

Dankgebed  
 
Dankwoord 
 
Collecten 
 
Samenzang (staande): ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
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(tekst: Jeremiah Renkin – vertaling; gert Landman – muziek: Ralph Vaughan Williams) 
 

Koor 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 jou nabij op al je wegen 
 met Zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Mannen 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou Zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Vrouwen 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 In zijn liefde je bewaren, 
 In de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Koor en samenzang 
5. Ga met God en Hij zal met je zijn 

 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in Zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Zegen 
 
Zingen: Amen, amen, amen. 
 
Koorzang: ‘Finale’, uit het Oratorium Jozef 
 
Geloofd zij onze God;  
geprezen zij Zijn Naam. 
Loof Hem om Wie Hij is; 
om wat Hij heeft gedaan. 
Geloofd zij onze God;  
Hem zij de heerlijkheid, de lof, de eer; 
van nu af aan tot in eeuwigheid. 
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Gezegend is de mens die op de Heere bouwt, 
die altijd met Hem leeft; zich aann Hem toevertrouwd. 
Aan God zij alle eer, aan God zij alle eer. 
Hij alleen geeft ware vreugde. 
Hij alleen is onze Heer! 
 
Laat ons tot zegen zijn  
voor mensen om ons heen. 
Getuigen van de hoop die is in God alleen. 
Heer houd ons dicht bij U en leid ons aan Uw hand, 
totdat wij bij U zullen zijn in het hemels Vaderland. 
 
Geloofd zij onze God, geprezen zij Zijn Naam. 
Loof Hem om wie Hij is,  
om wat Hij heeft gedaan. 
Geloofd zij onze God; Hem zij de heerlijkheid,  
de lof, de eer; van nu af aan tot in eeuwigheid. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, Amen 
 
Orgelspel 


