
 
 

Viering in de 40 dagentijd 2025: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ 
Eerste viering in de 40 dagentijd in een serie geloofsverhalen van zes in de tijd voor Pasen 

 
Protestantse Gemeente Sliedrecht  

Donderdag 6 maart 2025 - Aanvang 19:30 uur 
 

Meditatie: Gerard de Haan - Liturg: Inge Verboom-de Haan - Piano: Johan Visser 
 

Voor de dienst is er muziek en stilte 

 
STILTE & AANSTEKEN VAN DE PAASKAARS 
(We steken de Paaskaars aan + de 40 dagentijd kaarsen). 
 
 
OPENINGSVERS  Voorganger : Heer open mijn lippen 
                                       Allen  : Mijn mond zal zingen van uw eer. 
                                       Voorganger : God kom mij te hulp 
                                       Allen  : Heer, haast u mij te helpen. 
 
SAMENZANG: Lied 536, vers 1 en 4 
 
Alles wat over ons geschreven is   Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
de tien geboden en de veertig slagen,  Ons is een loflied in de mond gegeven, 
dit hele leven dat geen leven is.              Sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
SCHRIFTLEZING: Mattheüs 5 (1-16) ‘Bergrede’ 
 
Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor 
hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij 
zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie 
vanwege de gerechtigheid vervolgd worden want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn 
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het 
wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, 
kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een 
korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in 
huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en 
eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.    
 
SAMENZANG: Lied 838, vers 1 en 2 
 
O grote God die liefde zijt,   Maak ons volbrengers van dat woord, 
o Vader van ons leven,   getuigen van uw vrede, 
vervul ons hart, dat wij altijd  dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
ons aan uw liefde geven.   wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons het zout der aarde zijn,  Laat ons getrouw de weg begaan 
het licht der wereld klaar en rein.  tot allen die ons verre staan 
Laat ons uw woord bewaren,  en laat ons zonder vrezen 
uw waarheid openbaren.   de minste willen wezen. 
 
 
GELOOFSVERHAAL  
 
SAMENZANG: Liedboek 887, vers 1 
 



 
 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God 
 
STILTE                         - 4 minuten - 
 
GEBEDEN (na elke gebedsintentie zingen wij: ‘Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U’). 
  
SLOTZANG: Lied 542 
 
God roept de mens op weg te gaan  Het volk van God was veertig jaar 
Zijn leven is een reis:    - een mensenleven lang – 
‘Verlaat wat gij bezit en ga    op weg naar het beloofde land, 
Naar ’t land dat ik u wijs.’    Het land van Kanaän. 
 
Heer, geef ons moed en doe ons gaan  Eer aan de vader en de Zoon 
uw weg door de woestijn    en aan de heilige Geest, 
en laat uw Zoon een laaiend vuur   God, die al voor de eerste mens 
een nieuwe Mozes zijn.    belofte zijt geweest. 
 
ZEGENBEDE    
Voorganger: Geef ons wijsheid om U te ontdekken 
 Verstand om U te begrijpen 
 Volharding om U te zoeken 
 Geduld om op U te wachten. 
 God wees ons genadig en zegen ons, 
 Laat het licht van uw koninkrijk over ons schijnen. 
  
Allen: Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Allen: Amen 
 

In de komende weken staan de vieringen in de 40 dagentijd in het teken van het thema:  
‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk .’  

U/jij bent (digitaal) welkom op donderdag 13, 20, 27 maart en 3 en 10 april 2025.  
Deze vieringen starten om 19:30 uur. 

 
Fysiek in de kerk, Middeldiepstraat 6 of via de website www.pgsliedrecht.nl 

 
De Paascyclus wordt afgesloten met diensten op  

donderdag 17 april a.s. Witte Donderdag (met Heilig Avondmaal) 19:30 uur,  
vrijdag 18 april a.s. Goede Vrijdag 19:30 uur,  

zaterdag 19 april a.s. Stille Zaterdag 21:30 uur en 
 zondag 20 april a.s. Paasmorgen 09:30 uur. 

 
Op zondag 27 april wordt het geheel om 18:30 uur afgesloten met een bijzonder paasconcert  

in samenwerking met de Stichting MPH uit Wijngaarden o.l.v. Matthijs Hoogendijk 

http://www.pgsliedrecht.nl/

