
ONDERHOUD KERKBANKEN 
Een ander punt, wat ook niet onvermeld mag blijven, is dat in 1901 het kerkgebouw aan een algehele opknapbeurt 

toe is. 

Muren moeten gewit worden, de kerkbanken gevernist en de preekstoel en voorkant der galerij geverfd. Of het 

wedijveren met de Ned. Herv. gem. was, is niet bekend, maar de preekstoel en de voorkant van de galerij moet wit 

worden met gouden biesjes. Dat was in de Ned. Herv. Kerk ook zo. 

 

Bij openbare aanbesteding bleek dat schilder Nederveen de laagste inschrijver was, f.333,-. Het werd hem gegund 

onder voorwaarde dat er geen kinderen onder de 13 jaar mee zouden schilderen. 

 

In juli en augustus 1901 staat alles op zijn kop. Maar wat een schrik om te constateren dat na verloop van tijd blijkt, 

dat de banken blijven kleven. Al die zondagse kleren. ..! 

De schilder wordt op het matje geroepen, om het te verhelpen. 

 

Ook de predikant wordt geroepen, maar dat noem je in kerkelijke termen “beroepen”, namelijk naar Terneuzen. 

Gedurende 6,5 jaar heeft hij onze gemeente gediend.  

Op 7 december 1902 neemt Ds J. v.d. Berg afscheid van zijn dienstwerk in Sliedrecht. 

 
 


